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Een warme, gezellige, natte en zonnige 'oude en nieuw-reis' naar 
Landal park Waufsberg in Noorbeek, Limburg met                       
Jacco, Ruurd, Peter, Wieneke, Ien, Jos, Dik en Nicoline 

 



Zaterdag 30 december 

Wij vertrekken uit Arnhem met in de bus heel veel boodschappen, drie tassen en een keyboard. Zouden er straks als 

we in Veenendaal zijn, nog mensen en koffers bij kunnen???? 

Ja hoor, dat lukt best, Wieneke en Nicoline schikken gewoon een stukje op en dan kunnen, Jacco, Ien, Peter en Ruurd 

er met hun tassen nog net bij! Dik zit achter het stuur en die kan natuurlijk niet zo veel plaats maken. 

We rijden naar Eindhoven en bij de ingang van de parkeerplaats van het Novotel staan Jos en zijn broer ons al op te 

wachten. Ook hij past nog in de bus. Om even kennis met elkaar te maken en de benen te strekken stoppen we op 

de eerste de beste parkeerplaats waar we langs komen.  

 

Om 16.30 uur komen we aan op het Landalpark  de Waufsberg in Noorbeek, bij de receptie is alles snel geregeld en 

kunnen we naar ons huis, nr 60, gewoon tegenover de receptie. Het huis is fantastisch, groot en mooi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als iedereen zijn kamer heeft drinken we een kop koffie en thee en gaan we al snel daarna eten. Tomatensoep, een 

slaatje, stokbrood en warme eenhaps saucijzen/worsten en kaasbroodjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als  we na de maaltijd aan de koffie zitten heeft Wieneke voor ons allemaal een cadeautje, ze heeft het zelf gemaakt 

en ingepakt, roze voor de dames en allerlei andere meer mannelijke kleuren voor de heren. Wat een verrassing, leuk 

hoor! 

 

  

 

Daarna bespreken we 

samen de komende week, er zijn veel leuke dingen te doen dus we moeten kiezen. Voor  morgen weten we het al 

snel, we gaan met de stoomtrein van Simpelveld naar Schin op Geul. Beetje uitslapen morgen?? wie weet gaat het 

lukken....... 



Zondag 31 december, oudejaarsdag 

Eerste nacht in een ander bed is toch altijd wat onrustig, we ontbijten dus best wel op tijd,  om 9.30 uur en 

verrassing: Ruurd heeft de tafel al gedekt!  Moeilijk kiezen er staat veel lekkers op tafel. Wieneke en Nicoline 

beginnen gelijk na het ontbijt met de oliebollen en appelbeignets bakken.  

 

 



 

Om 13.30 vertrekt de trein uit Simpelveld en dan willen we ze wel geproefd hebben. Ze zijn zo lekker dat ze al bijna 

op zijn.  

Bij het loket in het station van Simpelveld, horen we dat de locomotief kapot is maar gelukkig rijdt de railbus wel. We 

maken een paar mooie foto's in de stationshal en krijgen op het perron weer een oliebol..... echt niet zo lekker als 

thuis. Maar we eten hem allemaal braaf op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de trein zit een hele oude conducteur die heel veel weet over de trein, bijvoorbeeld dat er 25 kilo kolen nodig is 

om een kilometer te rijden met de stoomtrein. Hij weet ook waarom het traject de 'miljoenenlijn' genoemd wordt 

dat is omdat het zoveel heeft gekost om het aan te leggen en het nooit rendabel is geweest. 

 



 



De stationsrestauratie is ons veel te druk, te veel blerrende kinderen en daar zijn we niet van. Dus we zoeken een 

ander leuk tentje en we komen terecht in Chapeau 'd Or, een oase van rust en hele vriendelijke bediening, we 

komen er 

helemaal van bij. 

We doen nog een 

paar 

boodschappen, 

nog maar een 

paar oliebollen 

en appelflappen 

want anders 

hebben we 

nieuwjaarsdag 

niets meer. En 

gaan dan snel 

naar huis want 

we willen ook 

wel even van ons 

prachtige huis 

genieten.  

 

 

 

 

We worden om 18.30 bij de Chinees in 

Margraten ontvangen.  Eten daar drie heerlijk 

rijsttafels met soep vooraf en een ijsje toe. 

Peter en Nicoline lopen nog even een 

polonaise door de lege zaak, heerlijk rustig!! 

 

 

 

 

 

Dan volgt het grote wachten tot het 00.00 uur 

is. We kijken naar Joep van het Hek en drinken 

champagne met en zonder en zetten onze 

Nieuwjaarshoedjes op als het zover is. Het 

openen van de flessen verloopt niet helemaal 

vlekkeloos maar we hebben allemaal een glas 

om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen. 



Buiten begint een prachtig vuurwerk, niet iedereen kan het waarderen maar Nicoline, Jacco en Jos staan lang buiten 

want er komt geen eind aan. Prachtig, er gaan heel wat eurootjes de lucht in.  



Maandag 1 januari, nieuwjaarsdag 

Vandaag uitslapen, en nu echt! Dat lukt na zo'n lange dag natuurlijk veel beter. Er staat een ontbijtbuffet klaar voor 

wie uit zijn bed rolt, zo kunnen we allemaal op ons eigen moment ontbijten. Peter trakteert ons op een  concert. Hij 

zingt en speelt op het keyboard twee eigen composities, een daarvan gaat over mokka: 'Ik hou toch zo van mokka..." 

en hij kent ook aardig wat andere nummers, we zijn allemaal erg onder de indruk dat Peter dit kan en we zingen 

natuurlijk gezellig mee. 

 Wieneke en 

Ruurd kopen 

ansichtkaarten 

bij de receptie, 

dan is dat 

maar klaar.  

 

 

 

 

 

 

Om 12 uur vertrek naar Vaals,we bekijken het drielandenpunt. Met 1 stap van België via Nederland naar Duitsland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peter is vandaag goed in vorm, hij trakteert ons daar op koffie met vlaai of appelgebak, gulle man, we laten het ons 

allemaal goed smaken. Jos heeft Limburgse koffie, dat wil hij wel eens proberen. Het is koffie met 'klutsch', we 

weten nog steeds niet wat dat is, maar het smaakt goed. Na een toespraakje van Peter gaan we weer verder. 



We zijn met een zonnetje weggegaan maar helaas betrekt het weer en als we in Meerssen aankomen en daar de 

basiliek bekijken begint het te regenen. In de basiliek worden kaarsjes ontstoken door Ruurd en Wieneke en Peter 

kruipt achter het orgel maar helaas krijgen we hem niet aan.....We willen in Hasselt nog naar 'Winterland' maar het 

gaat 

ook 

steeds 

harder 

regenen 

dus dan 

is dat 

ook niet 

zo leuk 

meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Tongeren rijden we terug naar huis. We eten aardappels met groenten en een gehaktbal, sla en appelmoes, 

Hollandser kan 

haast niet..... 

Na het eten 

gaan Jos, 

Wieneke en 

Dik naar de 

sauna. De rest 

ruimt beneden 

op en met een 

kopje koffie of 

thee zitten we 

gezellig naar 

Mr. Bean te 

kijken. Na nog 

een drankje 

gaan we moe 

maar voldaan 

naar bed. De 

eerste dag van 

het nieuwe 

jaar is voorbij! 



Dinsdag 2 januari 

De tweede dag van het nieuwe jaar brengt ons: Kasteel Hoensbroek. We vertrekken om 11.00 na een gezamenlijk 

ontbijt met vandaag warme croissantjes. We besluiten eerst de toren te bekijken met oa een spannende kerker, 

alleen de dappersten durven dit aan.  

 

 



Ook Peter is ernstig dapper , hij loopt heel veel trappen vandaag en zelfs de smalste wenteltrapjes gaat hij op en af. 

Na de toren is het tijd voor gratis warme chocolade melk of glühwein, dat laten we ons goed smaken.  

 

 

Daarna bekijken we de rest van het kasteel en we besluiten de rondgang op zolder waar we nog een diapresentatie 

zien van het hele kasteel en zo ook de zalen waar we niet zijn geweest kunnen zien.  



Dan is het genoeg, we eten een boterham in de bus en gaan boodschappen doen. De winkelstraat van Hoensbroek is 

zeer geschikt om op zoek te gaan naar aftershave , cd 's en meer van dat soort zaken. Natuurlijk 'doen' we nog een 

restaurantje want vandaag wil Jacco trakteren, dat lukt weer goed in een gezellig pool/biljart café. Het wordt al weer 

donker als we naar huis rijden. 

In het huis begint Nicoline snel met het eten, Pilafrijst (een enorme pan maar hij komt schoon op). 

 

 

 

 

 

 

 

Wieneke maakt vandaag het toetje: fruitsalade, prachtige mooie 

kleine stukjes fruit, na de pittige Pilafrijst een heerlijke verfrissende 

hap. Na het eten ruimen de dames op, de heren hebben allemaal wat 

anders te doen. Jos duikt weer in bad, dat is genieten, zeker als 

Nicoline hem na de afwas ook nog een kopje koffie met een koekje 

brengt .De rest hangt lekker voor de tv, een leuke tekenfilm, Rio, en 

doen stiekem een dutje. We sluiten de avond af met een drankje en 

toastjes,Nicoline wil niets meer mee naar huis nemen, dat laten we 

ons geen twee keer zeggen, de toastjes gaan er weer in als ..koek?? 



Woensdag 3 januari 

Vannacht loeide de storm om het huis, vooral de mannen die boven sliepen hebben dat goed gehoord. We ontbijten 

al vroeg maar iedereen is wel in voor een gebakken eitje! We gaan naar Schimmert, daar is een Boerderij en 

streekmuseum, wat gedeeltelijk wordt gerund door mensen met een beperking. John heeft daar de leiding en van 

hem krijgen we een rondleiding en een workshop vlaaien bakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijdens het bakken van de eerste vlaai, haalt Nicoline bolletjes en beleg bij de Coop, even smullen en dan richting 

museum waar we een rondleiding krijgen van John en Henk die het later over neemt.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de rondleiding zijn alle drie de vlaaien klaar en smullen we de eerste daar op, als je dit geproefd hebt hoef je 

nooit meer een andere vlaai!! 



Om 15.30 uur zijn we weer thuis, het waait nog steeds flink, bij het uitstappen waaien bijna de twee vlaaien uit 

Nicoline haar handen. We bekijken de foto's van de afgelopen dagen op de tv, onder het genot van een lekker kopje 

koffie/thee en natuurlijk de 

tweede vlaai! Jos neemt het 

er nog een keer lekker van en 

gaat alleen de sauna in, 

Wieneke puzzelt vrolijk 

verder aan haar vlinder en 

vogelpuzzel, Peter maakt 

weer muziek en Ien dekt 

weer eens een keer de tafel. 

We eten stamppot andijvie 

met rookworst en voor ons 

grootste kind een apart 

pannetje peen/ui stamppot. 

Vandaag weer een lekker 

zoet toetje, perzikvla en/of 

bananenjoghurt afgetopt 

met wat je maar wil 

(hagelslag, slagroom, 

limonadesiroop of gewoon 

alle drie!!) 

Twee keer raden wie er weer 

grote pannen staan af te 

wassen en te drogen.........  



Donderdag 4 januari 

Nicoline bestelt vlaaien bij de receptie voor Jos, Wieneke en Ruurd. Warm afbakbroodje bij het ontbijt, na het ontbijt 

speelt Dik ook nog even voor ons. We gaan naar de Wilhelminagrot in Valkenburg voor de Zandsculpturen met als 

thema "sterren van Hollywood" .Heel veel herkenning en foto's!  



Tijd voor koffie, nu een rondje van Wieneke, we krijgen de rondjes bijna niet rond! We lopen het centrum in, door de 

regen zijn we niet zo enthousiast maar er moet nog wel wat geld worden uitgegeven. Peter scoort nog een mooie CD 

en Ruurd koopt een mooi autoboek, zijn tweede al deze vakantie. Jos, Jacco en Ien lopen nog even een toren op om 

van het natte uitzicht te genieten, wij wachten onder de toren, lekker droog! 

 

 

 

We zoeken de bus weer op en rijden naar de Wilhelmina toren. Eigenlijk hadden we dat met de stoeltjeslift willen 



doen maar daar was het toch echt te nat voor. Daar drinken we koffie en thee en krijgen er ook nog wat bij!! Feest 

hoor, poffertjes of voor de hartige smullers onder ons: nachos met kaas, heerlijk. Dan maken we eindelijk de echte 

groepsfoto, die is leuk! 

 

We rijden naar huis, in de bus ontwikkelt zich een gesprek over, dat kan je wel raden: Eten!! wat lekker is en niet, 

vast een voorproefje op vanavond. Intussen is wel het droog maar begint het weer hard te waaien. We drinken 

koffie en thee met de laatste vlaai en de puzzel komt af! Het nieuwe autoboek van Ruurd wordt goed bekeken en 

natuurlijk gaat Jos nog even in bad deze keer met een glaasje icetea. 

 



Om 18.15 vertrekken we naar Le bon repos, een Fletcher-hotel in Noorbeek waar Nicoline een driegangen 

verrassingsmenu heeft besteld. Ook voor het hotel is het een grote verrassing dat we komen, ze hebben geen idee 

waar Nicoline het over heeft. Gelukkig wordt het snel en erg goed opgelost, we krijgen gewoon de menukaart en 

mogen allemaal een eigen driegangenmenu samen stellen. Dat hoef je geen twee keer te zeggen tegen deze 

'smulpapengroep', ze doen het erg goed hier in het Bourgondische Limburg. Carpaccio, varkenshaasjes, biefstuk, 

Dame Blanche, het komt allemaal op tafel.  

 

Voldaan komen we thuis en zitten als afsluiting van deze vakantie bij elkaar om samen de 'vakantieherinnering' voor 

iedereen in te vullen. Het regent complimenten voor elkaar en Nicoline schrijft ze op en reikt ze uit, Dik maakt er 

mooie foto's van. Kort samengevat: We hadden een heel gezellige week, we hebben leuke dingen gedaan:               

Het nieuwe jaar is voor ons allemaal erg goed begonnen. 

 



 

 

Peter besluit de avond met een mooie toespraak waarin hij ons allemaal bedankt voor de fijne vakantie. 

 Op tijd zoekt iedereen zijn bed op en vult zijn koffer of tas, morgen de rest, wel te rusten!!!! 

 

 

 

 

 



Vrijdag 5 januari 

Om 9 uur ontbijt met belegde broodjes en het drinken van allerlei net niet lege flessen. We kijken niet allemaal even 

blij op deze foto want wat is het jammer dat het alweer voorbij is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicoline haalt een hele stapel vlaaien op bij de receptie waar ze ook uitcheckt en kan vertellen dat we het erg naar 

ons zin hebben gehad en ook nog eens niets hebben gebroken!  

We rijden via Eindhoven, daar zetten we Jos af bij Hotel van der Valk, zijn schoonzus is daar om hem op te halen.  

Dan richting Den Bosch waar Wieneke deze keer wordt opgehaald op de P&R bij Boxtel en dan is het op naar 

Veenendaal waar Jacco, Ien, Ruurd en Peter worden opgehaald. Alle ophalers zijn er al, dus dat wordt nog even heel 

gezellig daar op de parkeerplaats van de Mac. De vakantie is nu echt afgelopen! 

Lieve vakantievrienden, 
wat een gezelligheid, muziek, gesmul en plezier! 

We hebben allemaal van alles genoten en vooral ook van elkaar.  
We hopen elkaar weer terug te zien op een andere Tendensvakantie 

want zoals Peter in zijn toespraken zei: Tendens dat is de beste!! 


